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Veur-, Nao- en meepesant ok gelijk mar Naowoord 

 
 

Gij ôk! 

 

Thema dees jaar is ‘Gij ôk!'. 

 

Samen mee de meziek gaon we ons hande uit de mouwe 
steken en dur saome un grôôt meezingfeest van make. 

 

Gaot er maar es goed veur staon en laot oew eige heure; 

 

zwââi en kwèk mar mee! 

  

 

 

 

 

Jullie muzisjiën de loo. (watermuzikanten) 
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Lokroep van d’n Oetel 

Refrein: 
Hoor de lokroep van d'n Oetel, 
midden uit 't riet van 't moeras, 
kwèk, kwèk, kwèk! 
Zo doet hij zijn wijf de groetel, 
alle Oetels zijn weer in hun sas, 
kwèk, kwèk, kwèk! 
Elke Oetel zoekt z’n stoetel, 
uit de modder komen ze vandaan. 
Hoor de lokroep van d'n Oetel, 
't is 't teken dat d'n 0etel blijft bestaan, 
kwèk, kwèk, kwèk! 
Hoor de lokroep van d'n Oetel, 
't is 't teken dat d'n oetel blijft bestaan. 
 
Couplet: 
Lang geleden kregen juinen 
in de plaats van gele kruinen 
bolle ogen, pootjes en 'n smoel. 
Op 'n dag bij ochtendgloren 
zijn de Oetels toen geboren 
midden in de blubber van 'n poel. 
Refrein: 
 
Couplet: 
In 'n huid van groene rubber 
kruipen ze diep in de blubber, 
want ze barsten van de winterslaap. 
Daar blijven ze lekker dromen 
tot 't voorjaar is gekomen, 
dan krijgen ze' t weer voor 'r raap. 
Refrein: 
 
  



4 
 

Komde gij aon munnen èrrum 
 
Refrein: 
Komde gij aon munnen èrrum, 
want bij jou voel ik me wèrrum. 
Ik loop zo lang te snakke, 
maor nou heb ik jou te pakke. 
Het hele jaar al dat gekèrrum, 
ge hoort alleen nog maar ochèrum. 
Maor nou word ik subiet een bietje wèrrum, 
komde gij aon munnen èrrum. 
 
Couplet: 
Een mens heeft door het jaar zo'n lange tenen; 
je kijkt altijd een ander in z'n nek. 
Maar nou'k je zie is heel m'n zorg verdwenen; 
geen rimpels meer want iedereen is gek. 
Het hele jaar in't slop, 
maar één keer op je kop. 
Refrein: 
 
 
Couplet: 
Ze zeuren heel het jaar met al die wetjes; 
je leeft alleen maar voor de schone schijn. 
Een strakke smoel en altijd keurig netjes, 
maar jij, jij bent een eerlijk stuk voor mij. 
Het hele jaar in't slop, 
maar één keer op je kop. 
Refrein: 
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Denk nie aon morgen 
 
Refrein: 
Denk nie aon morgen 
Want de dag die dan komt kent ok zorgen 
't Zal vanzelluf wel overgaon 
Dus ge moet er nie lang bij stil staon 
Want morgen, hedde net as vandaog, ok weer zorgen 
Dus dan denkte mar: wie dan leeft, 
wie dan ok zorgen heeft. 
 
Couplet: 
Het leven gaot steeds op en neer 
Ge kregt 't ok mar ene keer 
Dus as 't soms us tegenzit 
Zorg dan mar dè ge 't gauw vergit 
Gao dan mee naor 't carnaval 
Ut Oeteldonksche carnaval 
Want as 'n mens gin zorgen heeft 
Dan blijkt pas hoe gezond ie leeft. 
Refrein: 
 
 
Couplet: 
Het leven is toch veuls te kort 
De merkte agge ouwer wordt 
Ut gaot al gauw zun eigen gang 
Dus houdt oew zorgen in bedwang 
En hedde dè dan veur mekaor 
Maor kredde dan nog grijze haor 
Schrik dan mar nie en lach erom 
Want dè is dan den ouwerdom 
Refrein: 
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Zeg durske kom 'ns hier 
 
Refrein: 
Zeg, durske kom 'ns hier, 
dèt oe 'ns vat. 
Ik heb d'n helen dag van jou 
nog niks gehad. 
Gaode mee aon de zwier, 
'k heb nog wel wè poen. 
As 'nen toeter wil ik zijn, 
mar ik hou 't altijd fijn. 
Gift 'm nou, tsieng boem, 
van katoen! 
 
Couplet: 
Ik heb m'n schoonste pèkske aongedaon, 
om nou 's lekker aon de rol te gaon. 
Wie lopt 'r wir veuraon, 't is Driek Pakaon. 
Ik kan nie stil mir blijven staon. 
Refrein: 
 
 
Couplet: 
Ik zit zo gère bij ons moeder thuis, 
zo lekker saomen achter 't fornuis. 
Mar mee de Vastelaovond gaoj ik mee, 
geef ik niks om de T.V. 
Refrein: 
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In den hiemel 
 

Refrein 

Op diech hob iech lang gewach hiel veul jaore vaan mien leeve 

En iech had noets mieh gedach dat iech dit nog zou beleve 

Diech keeks mich aon en toen wis iech dit is de maan veur ut leeve 

Diech bis de waore veur miech iech wil aon diech mien leefde geve 

couplet 

In d'n hiemel in d'n hiemel in d'n hiemel veul iech miech met diech 

Jao iech veul miech in d'n hiemel es iech kiek nao dien lachend 

geziech 

En de leefde dees diech oetstraols reup un hiemels geveul op bei 

miech 

En daan zweef iech met diech door d'n hiemel door de 

Zevende hiemel met diech 

Op diech bin iech zoe verleef hiel de wereld maag ut wete 

Iech hob un geveul dat iech zweef nein iech kin diech neet vergeete 

Iech wil met diech danse en zinge deile ut leef en ut leid 

Iech wil met diech danse en springe tot in aller iewigheid 

Refrein 

SlotRefrein 

In d'n hiemel in d'n hiemel in d'n hiemel veul iech miech met diech 

Jao iech veul miech in d'n hiemel es iech kiek nao dien lachend 

geziech 

En de leefde dees diech oetstraols reup un hiemels geveul op bei 

miech 2x 
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Laot me nou 's effe naor oe kijke 
 
Refrein: 
Laot me nou ’s effe naor oe kijke, 
want durske gij het zonne mooie snuit. 
Laot me nou ’s effe naor oe kijke, 
wè ziede gij d’r zo toch lekker uit. 
Laot me nou ’s effe naor oe kijke, 
veur dè ge daluk wegspringt van plezier. 
Als ik jou zó zie staon 
gaot m’n hartje sneller slaon. 
Konne wij mar met ons tweek’s aon de zwier. 
 
Couplet: 
Elluk jaor om deze tijd ondanks de kou, 
nou dan ziede hier in Oeteldonk wè lope. 
As ik m’n oge zo laot gaon dan zeet ons vrouw: 
ge kèkt mar goed hoor want de kunde toch nie kope. 
Refrein: 
 
Couplet: 
Nao wè pintjes zakte af naor oewe stal; 
gé wit nie of út bij kijke is gebleven. 
Mar zó oew oge laote gaon mee Carnaval, 
is wél ut állermooiste dèt is te beleven. 
Refrein: 
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Oh, Oh, Oh, Jheronimus 
 
Refrein: 
Oh, oh, oh, Jheronimus,  
ik heur allenig nog muziekskes 
in jouwe bonte Tuin der lusten,  
weet ik nie meer wie ik kuste 
Oh, oh, oh, Jheronimus,  
ik zie allenig nog mar durskes 
waarmee ik zwieren wil, tot morgenvroeg 
Oh, oh, Jheronimus, ik krijg mar nie genoeg 
 
Couplet: 
Jouw visioen, meester Jeroen 
zijn blôte lufkes,  
van ouwe wufkes 
'n huis met 'n zwaan,  
een tuit met 'n traan 
blauwe pupkes met witte nupkes 
oewe kwast in terpetijn,  
’k heb um nodig veur’t refrein: 
Refrein: 
 
Couplet: 
Jouw visioen, meester Jeroen 
zijn helse dansen  
met lapse zwanse 
ôk een doedelzak,  
mee veul kouwe kak 
vèrkussnoetje uit duvels goedje 
mun palet heet enkel blauw 
daarom zing ik tege jou 
Refrein: 
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Zet de bluumkes op z'n tijd us lekker buiten 
 
Refrein: 
Zet de bluumkes op z’n tijd us lekker buiten, 
alle dagen met de Carnaval. 
Al ben ik dan Jan of Mien Modaal, 
ik wil er us uit, da’s toch normaal. 
Zet de bluumkes op z’n tijd us lekker buiten, 
Oeteldonk, ut is weer Carnaval. 
Alle mensen van plezier, 
gaon weer lekker aon de zwier, 
zeker weten! Kek mar, overal! 
 
Couplet: 
’k Ben altijd blij wanneer de tijd weer daar is; 
ge leeft er ieder jaor opnieuw naor toe 
en deze keer gao ik als drommedaris 
en schoonmama die gaot als kaketoe. 
Ut liefste dweil ik tussen al die mensen, 
ut rare is, ge kent ze allemaol, 
als Knillis staot te turen, 
naar al die gekke kuren, 
dan zingt ie in z’n Oeteldonkse taol: 
Refrein: 
 
Couplet: 
Dun optocht brengt ut altijd weer naor veuren, 
de humor van dun Oeteldonkse mens. 
En watum ook in’t leven mag gebeuren, 
met Carnaval is alles weer naor wens. 
Hun toerental dat staot op elluf elluf. 
Hoe kan ut anders met de Carnaval. 
Ons vader wordt gedragen, 
in de kinderwagen; 
hij zingt zo hard, ge heurt um overal: 
Refrein: 
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Zwaaien en zwieren 
 
 
Refrein: 
Zwaaien en zwieren 
Onder de rivieren 
Lekker dansen met de meisjes uit 't zuiden 
En laat nou de klok maar luiden 
Zwieren en zwaaien 
Tussen 't Brabants bont en Limburgse vlaaien 
En dat kan misschien dan wel 't donkere zuiden zijn 
Maar ze kennen wat van mijn 
 
Couplet: 
't Hele leven dat zou van 'n leien dakje gaan 
Als 't een de ander niet de hersens in zou slaan 
Mensen maken bonje bij de wilde beesten 
Maar wij gaan liever af en toe een keertje feesten 
Wees eens aardig voor de buurvrouw in dit aardse 
tranendal 
En dan gaan we met z'n allen naar ’t carnaval 
Refrein: 
 
Couplet: 
Ja we roepen overal en tegen iedereen 
Mensen wees verstandig pluk de dag en nu meteen 
Heus je moet 't leven niet zo moeilijk maken 
Je moet 'm nu en dan 'ns even lekker raken 
Hoe je heet dat kamme nie schelen wat je doet dat maakt 
geen bal 
Want we gaan toch met z'n allen naar ’t carnaval 
Refrein: 
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Ge komt hier misschien al joaren oew eigen 

schor zingen.  

Ge ziet misschien al joaren een vrouwke, durske, 

menneke of jungske waarvan ge denkt:  

Gij ôk! 

 

En wa zoude toch gère samen op de foto willen  

 

Dan kende dà nou doen! 

 

Tijd veur un SELFIE 

 

Ge kunt oew selfie ook delen mè de susajetie. 

 

Stuurt um noar 

grootgrachtengordelconcert@gmail.com 

 

En wij zurgen durvur dat ie stoat op Instagram  
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Den Bosch is mooier dan Parijs 

 

Refrein: 

Den Bosch is mooier dan Parijs, Den Bosch jij bent m’n 

paradijs 

Ik ben met alles zeer tevree, ge makt hier echt van alles mee 

Ik hoor ’t liefst die zachte G, 

Den Bosch is mooier dan Parijs, Den Bosch jij bent m’n 

paradijs 

Heel de stad is imposant, t fijnste plekske van ons land 

Hier wordt ’t leven echt versierd! 

 

Couplet: 

Zet gerust as ’t effe kan, de Sacre Coeur naast de St-Jan 

Dan zal de Bossche Kathedraal ´t zeker winnen 

‘k ruil direct ’n frans diner voor Bossche bollen bij de thee 

Want de liefde veur Den Bosch, die zit van binnen 

Refrein: 

 

Couplet: 

Laat Parijs z’n Place-Pigalle en die heel charmante taal 

Ik heur liever op de mért de Bosschenaren 

Elysee staot in Parijs, de bisschop heet hier z’n paleis 

En dat kan ’t Elysee niet evenaren! 

Refrein: 

 

 

 

  



14 
 

Ik zing veur jou 

Couplet: 
Normaal gesproken ben ik niet zonne vlotte. 
Ik schaam me dood ik krijg een rooie kleur. 
Maar eens per jaar dan heur ik bij die zotte. 
Dan slaan bij mij weer alle stoppen deur. 
Ik ga op zuuk maar niet naar een gewone. 
Naar iets aparts daar kunde van op aan. 
Ik ga op zuuk naar een Oeteldonkse schone. 
En doe gewoon, net als een sopraan. 
 
Refrein: 
Ik zing veur jou, alle sterren van dun hemel. 
En zet veur jou, de hele wereld op zijn kop. 
Ben ik met jou alleen, dan veul ik alles zweven 
En mun geluk kan diejen dag dan niet meer op. 
Ik zing veur jou, alle sterren van dun hemel. 
En ga veur jou zelfs deur het vagevuur. 
Ben ik met jou alleen, dan wil ik alles geven. 
Mee hart en ziel tot aan het laatste uur. 

Refrein: 
 
Couplet: 
Ge kunt toch zien dat Oeteldonk een mens verandert. 
D’r is geen ziel, die gij dan nog herkent. 
Want veur ge het wit vuulde gij oe al een ander. 
Vooral als gij een echte Oeteldonker bent. 
Deur de muziek, gaat alles sneller kloppen. 
En ge veult oew eige net een Don-Juan. 
Als ge begint bende echt niet meer te stoppen. 
Doe net als ik, zing als een sopraan 
Refrein: 
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 Keukendeur 

Refrein: 
Bij ons staot op de keukendeur, 
't is nie altijd rozengeur. 
En ons vader schreef op 't behang, 
lekker is mar ene vinger lang. 
Mar op de deur van 't buffet, 
daor heet ons moeder op gezet: 
al ben ik woensdagmèrrege as un bal, 
we viere altijd carnaval. 
 
Couplet: 
Iedereen die jaagt en jakkert, niemand heet nog tijd, 
veur de lol of de gezelligheid; 
ze leven op de pil, de poeier en 't medicijn 
tot ze allemaol mesjokke zijn. 
Maar ’t is carnaval 
En ge heurt overal: 
Refrein: 
 
Couplet: 
Vader heet weer ruzie met de chef van 't fabriek; 
moeder sukkelt met de encycliek; 
de buurvrouw van beneje heet d'r wir 'n kleintje bij, 
want ze slaopt op d'r verkeerde zij. 
Snapte gij hoe dè kan? 
'k Wor d'r akelig van. 
Refrein: 
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Lieven Heer 

Refrein: 

Ik vraog oe Lieven Heer, 

Doe nou us gek 'ne keer 

En gif ze allemaol, 

ôk daorbove unne rôôd wit gele sjaol 

Ik vraog oe Lieven Heer, 

Doe nou us gek 'ne keer 

Dan zwe-ve we be-neej 

Met dun hele Hemel mee. 

 

Couplet: 

Ene keer per jaor drie gouwe daoge lang 

Heur ik uit dun Hemel Oeteldonks gezang 

Krijg ik kiepevel van bove naor be-neej 

En vuul ik,onze Lieven Heer doet mee...... 

Refrein: 

 

Couplet: 

Ooit moete oe melde aon dun Hemelpoort 

Zeg dan dè ge bij die Oeteldonkers hoort 

Dan krè-de un plèk-ske op dun eerste rang 

En bende van dun duvel nog nie bang.......... 

Refrein:  
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Water bij de wijn 

Couplet: 

Un mens moet toch ene keer per jaor 
Alles kunne laote schiete 
Da is veur ons met carnaval 
Want anders gaot ut fout 
Dan wordt ut onderhand weer tijd 
Om us lekker te geniete 
Dus maok maor da ge met die daoge 
Van mekaore houdt 
 
Refrein: 
Kom doe wat waoter bij de wijn 
En gaoi nie zitte zeure 
Schei toch us uit met da chagrijn 
Gif mekaore maor un zoen 
En doe wat waoter bij de wijn 
En gaoi nie zitte treure 
Wilde un Oeteldonker zijn 
Dan zulde 't moete doen 
 
Couplet: 
Ge het toch allemaol die drang 
Iets te maoke van oew leve 
Daor is dun Oeteldonkse gein 
Toch zeker veur gemaokt 
En kredde ooit un keer de kans 
Om un ander te vergeve 
Kom strijk un keer over oew hart 
Zurreg da ge 'm pakt 
Refrein: 
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Botterbloem 

Refrein: 
Gij... bent... m’n... Botterbloem, van veertig plus, 
Ik krijg de riebels meid, as ik oe kus, 
Ge ziet er uit om zo te stelen, 
Gij het dè hele criminele. 
As... ik... zo... dans met jou, vuul ik meteen, 
Gij bent van vlees en bloed en nie van steen, 
Want gij danst de cha-cha-cha, met oew hele troelala, 
Gij bent m’n Botterbloem, ja gij alleen.  
 
Couplet: 
Ik zit altijd met carnaval 
Tussen de bluumkes van ’t bal, 
En ik dans in ’t café, 
Met rooie Roos en Orchidee, 
Aan de tapkast hangt Azalia 
En ze proost met dikke Dahlia, 
“Anemoon” is halluf blauw, 
Mar ik zing weer veur jou. 
Refrein: 
 
Couplet: 
D’n Oeteldonkse bluumkestuin, 
Is hemaol gek, as unne juin. 
Ieder zingt z’n eigen lied, 
Ons Madelief en ons Margriet. 
De fanfare blaost de blaosmuziek, 
En ons bluumkes brengen romantiek. 
Hil de lucht is hemelsblauw, 
Wanneer ik zing veur jou. 

Refrein: 
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Nooit geen verdriet 
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Fleu-de-meu 

 
Refrein: 
Ja Fleu-de-meu  
Het is voor dames en voor heren en het houdt de mens zo 
fit  
Ja Fleu-de-meu  
Je kunt het in je haren smeren en het wast zo lekker wit  
Ja Fleu-de-meu, voor op de boterham ja heus  
je wordt er sexy van want iedereen  
staat dikwijls uren in de keu voor Fleu-Fleu-de-meu  
 
Couplet: 
Ik had een nicht in Rome, die kreeg vaak wilde dromen  
van mannen die haar 's nachts wilden verlakken  
Dan kon ze niet meer slapen, zat op kantoor de gapen  
en na een week kon ze d'r biezen pakken  
Ze belde toen uit Rome, of dat ik wilde komen  
ik gaf haar toen een flesje Fleu-de-meu  
Nou is ze weer de ouwe, ze heeft een nieuwe baan  
Z'is directrice aan het Vaticaan  
Refrein: 
 
Couplet: 
M'n tante Lien uit Lemmer, die wast nog in een emmer  
dat mens dat is nog lang niet biologisch  
Dan moet ze daar gaan pezen, om 's avonds klaar te wezen  
Dan ligt ze mooi voor pampus nogal logisch  
Ik heb ze toen geschreven, zeg tante luister even  
hierbij stuur ik een flesje Fleu-de-meu  
Je moet 'r nou zien zitten, de emmer aan de kant  
ze ligt in d'r bikini aan het strand  
Refrein: 
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De Minnaar 

Dames: 
O God, waar zou mijn minnaar wezen? 
O God, waar zou mijn minnaar zijn? 
Hij is gaan varen, zo ver van hier 
Bij die andere meisjes zoekt hij zijn plezier 
Hij is gaan varen, zo ver van hier 
Bij die andere meisjes zoekt hij zijn plezier 
O God, waar zou mijn minnaar wezen? 
O God, waar zou mijn minnaar zijn? 
Hij is gaan varen, zo ver van hier 
Bij die andere meisjes zoekt hij zijn plezier 
Hij is gaan varen, zo ver van hier 
Bij die andere meisjes zoekt hij zijn plezier 
 
Heren: 
Holliekiedee, holliekiedo, morgen gaan we varen 
Holliekiedee, holliekiedo, morgen gaan we zo (2x) 
 
Allen: 
En dan hebben we de sjeune Sjana 
al in d'r onderbroek op straat gezet (2x) 
O God, waar zou mijn minnaar wezen? 
O God, waar zou mijn minnaar zijn? 
Hij is gaan varen, zo ver van hier 
Bij die andere meisjes zoekt hij zijn plezier 
Hij is gaan varen, zo ver van hier 
Bij die andere meisjes zoekt hij zijn plezier  
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Traone in m'n ôôge  

Refrein: 

Traone in m`n ôôge, traone van geluk. 

Ik kan ze niet bedwinge, drie daoge aon `n stuk. 

Traone van `t lache om d`n Oeteldonkse gein. 

Met traone in m`n ôôge wil ik Oeteldonker zijn. 

Traone in m`n ôôge, traone van veurdriet. 

Want as Knillis is begrave, dan moete naor de kiet. 

 

Couplet: 

As ik Amadeiro zie, of Knillis wordt onthult. 

Staoj ik in de kroeg bij `n meziekske dèt daor spult. 

Dan schiet ik vol en laot m`n eige gaon, 

och daor komme ze weer aon. 

Refrein: 

 

Couplet: 

Oeteldonk dè is emosie, dè komt uit oe hart. 

`t Is nie uit te legge, dè gevuul is zò apart. 

Ik heb dè zèlluf al van keinds af aon, 

och ik vuul ze al weer gaon.  

Refrein: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da was ut. En dagge bedankt zeit, dè witte. 

 


